
Met ‘Aju’ biedt het jeugd- en jongerenwerk in iedere Gaandeweg een kleurplaat, puzzel of knutsel. Soms voor 
jongere kinderen, soms voor oudere kinderen, altijd voor iedereen die jong van hart is! 

Jezus heeft zijn vrienden veel verhalen verteld. En die verhalen kunnen wij nog steeds aan elkaar doorvertellen! 
Deze plaatjes horen bij een verhaal van Jezus. Het gaat over een man die midden in de nacht bij zijn buren om 
brood graat vragen. In de bijbel staat het in Lucas 11:5-10. Kun jij de tien verschillen tussen de plaatjes vinden?

Heb jij een leuk idee voor ‘Aju’ of wil je meer informatie over het jeugd- en jongerenwerk, bel (26 38 37) of mail 
(mhwesterhof@home.nl) me dan. Aju!
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