
Met ‘Aju’ biedt het jeugd- en jongerenwerk in iedere Gaandeweg een kleurplaat, puzzel of knutsel. Soms voor 
jongere kinderen, soms voor oudere kinderen, altijd voor iedereen die jong van hart is.

In de zomer lezen we in de kerk veel verhalen over Jezus en zijn twaalf leerlingen op reis. De namen van de leer-
lingen kun je vinden in Matteus 10:1-4. Je kunt ze bij de tekening hieronder schrijven. Beslis zelf maar wie wie is!
Alleen ... op de tekening staan 14 mensen. 12 leerlingen + 1 Jezus = 13. Wie is nummer 14 dan? De tekenaar heeft 
1 leerling dubbel getekend. Kun jij ontdekken welke leerling dat is? Natuurlijk mag je je oplossing weer insturen. 
Je weet me toch wel te vinden?

Heb jij een leuk idee voor ‘Aju’ of wil je meer informatie over het jeugd- en jongerenwerk, bel (26 38 37) of mail 
(mhwesterhof@home.nl) me dan. Aju!
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