
Ik schrijf dit stukje met mijn tafel vol stukken schors, eitjes, narcisbolletjes en natuurlijk … 
van die hele gele nepkuikentjes. 

Vanavond gaan we namelijk Pasen vieren met de kinderclub in Trias! 

Als jij dit leest is Pasen alweer voorbij. In de kerk gaan we nog een tijdje verder met de 
bijbelverhalen uit Exodus, over Mozes. Ik heb er nog een puzzeltje bij gevonden. Kun jij 
de tien verschillen vinden? Het verhaal van Mozes en de tien geboden staat in de bijbel in 

Exodus 20:1-21 en 24:12-18. Aju!


